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Hannes Bos 

1919 (25 jaar) 

Tijdens het bombardement: tussen Odijk en Driebergen 

Beroep: expediteur 

 

Ik was deze ochtend onderweg met paard en wagen naar Driebergen. Even voor Driebergen 

hoorde ik veel herrie achter mij. Ik zag vliegtuigen boven Houten en dacht  ,,wat gaan die 

tekeer.'' Ik ben doorgereden naar Driebergen en heb daar mijn lading appels afgeleverd.  

 

Terug in Houten zag ik de verwoesting. Het huis van mijn ouders waar ik woonde, was 

beschadigd. De ramen lagen eruit en veel dakpannen waren van het dak. Een grote schuur 

naast het huis was ook vernield.  

 

Mijn moeder was gewond. Ze was het huis uitgerend en kwam bij de beschieting onder een 

zinken plaat terecht van een huis aan de overkant. Daarboven viel puin. Zij is later eronder 

uitgehaald en heeft een aantal weken nodig gehad om te herstellen. 

 

Een paar meter verderop stond een jonge vrouw van Osnabrugge. Zij greep tijdens het 

bombardement een jongen van Schaik vast en beiden scholen bij het huis van de familie 

Roskam. De muur van dit huis kwam op de twee terecht en beiden overleefden het niet. Mijn 

moeder was naar de overkant gelopen en school bij het huis van Besseling. 

 

 

 

 


